
 

Uit het diepste diep     Manu Verhulst  

Welkom 

Gebed 

Goede God, 

Wij gaan met Jezus mee de weg 

van de Olijfberg tot Golgota. 

Open ons hart en ons verstand 

voor zijn lijden en dat van de wereld, 

maar ook voor tekenen  

van hoop en bevrijding. Amen. 

Jezus in de hof van olijven 

Stukje evangelie 
 
 

En wij? (…) 

 

Als we onze ogen sluiten  

voor zoveel onrecht,  

voor de bittere beker die zoveel mensen 

te drinken krijgen, vragen wij: 

Heer, erbarm U over ons. 

Even stilte 

Verloochening van Petrus 

Stukje evangelie 
 
 

En wij? (…) 

 

Als we onrecht stilletjes laten gebeuren 
en niet in de bres durven springen: 
Heer, erbarm U over ons. 

♫ Erbarme dich, mein Gott   J.S. Bach  
   (BWV 244) 

Jezus voor Pilatus  

Stukje evangelie 
 
 

 

Even stilte 

GEBEDSVIERING  
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Goede Vrijdag 

Sjef Hutschemakers 



♫ Lied 

Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht’loos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 

Om de doornen van uw kroon, 
om de geesling en de hoon, 
roepen wij: ‘O Mensenzoon, 
Kyrie eleison’. 

Simon van Cyrene  

Stukje evangelie 
 
 

 

Telkens weer Carlos Desoete  

Lied: Hij moet een kruis gaan dragen 

 

 

Welkom: 

Zaterdag 4 april – 20.00 u   

   Paaswake met St.-Ceciliakoor  

Zondag 5 april – 10.30 u  

   Feestelijke Paasviering met huisorkest  



Nog altijd staat het kruis  Piet Herregods  

Nog altijd staat het kruis 

van mensen overeind. 

Nog altijd denkt de man, de vrouw 

opstandig of gelaten : 

‘God, mijn God, 

waarom hebt gij mij verlaten.’ 

Zo lijden kinderen Gods 

tot op vandaag. 

Het kruis schreit nog ten hemel. 

Nog altijd antwoordt niemand iets. 

Bij ’t kruis kan je niet veel 

en moet je maar niet spreken ; 

alleen elkander dragen 

wordt dan een taal en teken. 

En dat kan lastig zijn: 

een mens niet laten vallen, 

maar blijven dragen elkaars pijn 

en doen wat God doet 

daar en toen: 

er zijn, 

alleen er zijn. 

‘Kruis’ Omer Gielliet 

Lied: Zal ooit… 

(melodie: O hoofd vol bloed en wonden) 

Zal ooit? Het kan niet blijven 
zoals het nu nog gaat, 
dat wij elkaar doen lijden, 
tot delen niet in staat. 
Zult Gij het ons nog leren: 
elkaar tot naasten zijn? 
Zult Gij ons lijden keren 
tot slechts geboortepijn? 

Zending en zegen 

Jezus wordt gekruisigd 

Stukje evangelie 
 

 
 
 
 
 
 

(…) In al zijn pijn en lijden,  

stelde Hij weer een voorbeeld: 

Hij schonk vergiffenis! 

Lied: O hoofd vol bloed en wonden 

O hoofd, vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd, zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk, 
ik groet U vol ontzag. 

O Heer, uw smaad en wonden,  
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden,  
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God, ik ga verloren  
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen.  
Zie mij in liefde aan. 

Jezus en zijn moeder 

Maria  
Manu Verhulst 
 
 

♫ Ave verum corpus  A. Mozart  

Vertaling: Gegroet waarachtig lichaam,  
geboren uit de Maagd Maria, 
dat werkelijk heeft geleden  
en voor de mens geofferd is aan het kruis.  
Uit de doorboorde zijde vloeide water en bloed.  
Wees voor ons een voorsmaak  
tijdens de beproeving van de dood.  
O Jezus getrouw, Zoon van Maria. 

Jezus sterft aan het kruis  

Stukje evangelie 
 
 
 
 

1 minuut stilte 



Voorbeden Carlos Desoete 

Dood is wat niet leeft 

en wat niet leven mag. 

Is angst die doet verstijven, 

eenzaamheid die doet verkillen, 

stem die niet mag spreken, 

roepen in woestijnen. 

In ’t kruis dat zoveel mensen dragen, 

lijdt Gij, God, en Gij spreekt ons aan 

om aan hun kant te staan. 

Daarom vragen wij, Heer,  

ontferm U over hen en over ons. 

 

Zij bestaan, 

die mensen zonder grond, 

beroofd van huis en thuis en veiligheid; 

als zwervers opgejaagd, gestadig op de vlucht. 

Het leven is hen niet gegund. 

Zonder zin en zonder doel: 

niets of niemand om voor te leven; 

losgeslagen in leegte, zonder toekomst. 

Zij bestaan, die mensen, 

en zij dragen, Heer, 

Uw kruis vandaag opnieuw. 

In ’t kruis dat zij dragen, 

lijdt Gij, God, en Gij spreekt ons aan 

om aan hun kant te staan. 

Daarom vragen wij, Heer,  

ontferm U over hen en over ons.  

Kyrie,… 

Zij bestaan, 

de mensen zonder rechten: 

geen recht op woning, werk, 

op zekerheid of op waardering. 

Recht ontzegd om iemand te zijn. 

Overal vergeten, tussen de mazen gevallen. 

Platgedrukt door de overmacht van wapens, 

groot geworden met angst 

en met de enige zekerheid 

dat niemand te vertrouwen is. 

Zij bestaan, die mensen, 

zij krijgen nog elke dag Uw kruis opgelegd. 

In ’t kruis dat zij dragen, 

lijdt Gij, God, en Gij spreekt ons aan 

om aan hun kant te staan. 

Daarom vragen wij, Heer,  

ontferm U over hen en over ons. 

Kyrie,… 

Zij bestaan 

die mensen die hun leven geven. 

Ze doen het meestal niet met heldendaden, 

maar in stilte: 

kleine dienstbaarheid, een luisterend oor 

en helpende handen  

en de kleine stap van elke dag 

om het leven goed te maken voor anderen. 

Beter, menswaardiger. 

’t Heeft allemaal geen naam, 

maar het openbaart de nieuwe mens, 

een sprekend beeld van God. 

Bij leven en bij sterven 

dragen zij uw kruis 

en geven zij uw Geest. 

In ’t kruis dat zij mee dragen, 

spreekt Gij, God, ons aan 

om aan hun kant te staan. 

Daarom vragen wij, Heer,  

ontferm U over hen en over ons. 

Kyrie… 

Laten we nu in stilte  

het kruis dat we zelf  

of onze dierbaren te dragen hebben 

aan God voorleggen en vragen: 

‘God, in ’t kruis dat wij dragen, 

wilt Gij aan onze kant staan?’ 

Kruishulde  

Wij leggen een bloem neer bij het kruis 
als symbool dat, ondanks de dood 
nieuw leven mogelijk wordt. 

 
 
 
 
 
 
 

♫ Tears    Flecijn  

♫ Bist du bei mir  J.S. Bach 

Onze Vader 

Communie 

 

 

 

 

♫ Erbarm dich mein o Herre Gott (BWV 721)  
   J.S. Bach  


